
	
  

Hallo	
  lieve	
  en	
  betrokken	
  mensen,	
  

Het	
  wordt	
  weer	
  tijd	
  voor	
  een	
  nieuwsbrief	
  vanaf	
  mijn	
  kant.	
  Het	
  is	
  alweer	
  even	
  geleden	
  dat	
  ik	
  vol	
  
enthousiasme	
  terug	
  kwam	
  van	
  Oeganda	
  in	
  de	
  veronderstelling	
  dat	
  ik	
  binnen	
  	
  niet	
  al	
  te	
  lange	
  tijd	
  
weer	
  terug	
  zou	
  gaan	
  naar	
  daar.	
  Maar	
  in	
  mijn	
  tijd	
  van	
  voorbereiding	
  om	
  te	
  zien	
  wanneer	
  ik	
  terug	
  
mocht	
  keren	
  sprak	
  God	
  iets	
  heel	
  anders	
  tot	
  mijn	
  hart	
  wat	
  me	
  eigenlijk	
  een	
  beetje	
  choqueerde	
  
haha.	
  	
  Maar	
  omdat	
  ik	
  graag	
  gehoorzaam	
  wil	
  zijn	
  aan	
  Zijn	
  stem	
  ga	
  ik	
  doen	
  wat	
  Hij	
  tot	
  mij	
  
gesproken	
  heeft;	
  school	
  of	
  ministry	
  in	
  Canada!	
  Ja	
  ik	
  weet	
  het	
  .......het	
  klinkt	
  voor	
  sommige	
  
misschien	
  wat	
  gek,	
  maar	
  als	
  je	
  de	
  visie	
  leest	
  van	
  de	
  school	
  daar	
  en	
  mij	
  een	
  beetje	
  kent	
  snap	
  je	
  
dat	
  dat	
  toch	
  wel	
  heel	
  goed	
  past;	
  	
  

http://somtoronto.com/ 

En	
  dat	
  is	
  nu	
  zo	
  mooi......ik	
  had	
  daar	
  zelf	
  nooit	
  opgekomen......	
  	
  

Wat	
  ga	
  ik	
  doen?	
  5	
  maanden	
  nog	
  dieper	
  in	
  mijn	
  relatie	
  met	
  God	
  en	
  daarin	
  toegerust	
  worden	
  
zodat	
  ik	
  door	
  Zijn	
  liefde	
  een	
  nog	
  groter	
  verschil	
  mag	
  maken	
  in	
  de	
  wereld.	
  En	
  daarbij	
  gaan	
  we	
  
dan	
  ook	
  op	
  outreach	
  naar	
  een	
  nog	
  onbekende	
  locatie...... 

Wanneer?	
  28	
  febr	
  vlieg	
  ik	
  heen	
  en	
  half	
  aug	
  kom	
  ik	
  terug. 

Mochten	
  jullie	
  vragen	
  hebben,	
  voel	
  je	
  vrij	
  om	
  ze	
  te	
  stllen.	
  Ik	
  hoop	
  jullie	
  ook	
  weer	
  d.m.v	
  
nieuwsbrieven	
  op	
  de	
  hoogte	
  te	
  stellen	
  van	
  hoe	
  het	
  met	
  mij	
  gaat. 

Verder	
  wil	
  ik	
  via	
  deze	
  weg	
  nogmaals	
  een	
  ieder	
  hartelijk	
  bedanken	
  die	
  me	
  in	
  Oeganda	
  heeft	
  
gesponserd,	
  maar	
  zeker	
  ook	
  de	
  mensen	
  die	
  me	
  ook	
  nu	
  nog	
  financieel	
  ondersteunen.....dit	
  
betekent	
  echt	
  veel	
  voor	
  me	
  en	
  ik	
  geloof	
  dat	
  jullie	
  niet	
  zaaien	
  in	
  mijn	
  leven...maar	
  in	
  het	
  
Koninkrijk.	
  Super	
  bedankt	
  daarvoor!	
   

Dankpunten 

Canada	
  



*	
  Dat	
  ik	
  heel	
  veel	
  heb	
  mogen	
  genieten	
  van	
  mijn	
  familie	
  en	
  vrienden	
  tijdens	
  mijn	
  verblijf	
  in	
  	
  
Nederland	
  weer	
  *Dat	
  ik	
  een	
  leuke	
  baan	
  heb	
  gehad	
  zodat	
  ik	
  toch	
  nog	
  wat	
  inkomsten	
  kon	
  innen.	
  
*	
  Dat	
  ik	
  gezond	
  ben	
  *	
  Voor	
  alle	
  voorbidders	
  in	
  de	
  gemeente,	
  ze	
  maken	
  echt	
  een	
  verschil. 

Gebedspunten; 

*Goede	
  reis	
  naar	
  Canada	
  met	
  een	
  goed	
  onthaal	
  *Dat	
  ik	
  alles	
  los	
  mag	
  laten,	
  vind	
  het	
  stiekem	
  wel	
  
wat	
  spannend.	
  *	
  Dat	
  ik	
  me	
  geen	
  zorgen	
  hoef	
  te	
  maken	
  financieel*	
  voor	
  een	
  goede	
  gezondheid	
  
ook	
  in	
  Canada*	
  Dat	
  er	
  een	
  open	
  en	
  goede	
  sfeer	
  binnen	
  mijn	
  klas	
  mag	
  hangen.	
  *	
  Dat	
  God	
  alle	
  
eer	
  en	
  ruimte	
  krijgt	
  gedurende	
  deze	
  tijd. 

Super	
  bedankt	
  dat	
  jullie	
  weer	
  voor	
  me	
  willen	
  bidden	
  en	
  meeleven.	
  Mochten	
  er	
  vanaf	
  jullie	
  
gebedspunten	
  zijn,	
  laat	
  het	
  me	
  weten	
  via	
  de	
  mail	
  /	
  facebook	
  messenger	
  etc.	
  Ook	
  ik	
  wil	
  voor	
  
jullie	
  op	
  de	
  bres	
  staan! 

Heel	
  veel	
  liefs	
  en	
  Gods	
  rijke	
  zegen, 

Mendy	
  van	
  den	
  Brink 

 

Psalm 107;1 

Give thanks to the Lord, for He is good!  

His faithful love endures forever! 

	
  

	
  

 

 


