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Hallo iedereen,

Hierbij mijn nieuwsbrief vanuit het meer zonnig wordende Canada. :‐) Daar word ik heel
gelukkig van, want de mensen die mij goed kennen weten dat ik van warmte hou ha ha. De
Core Value maand zit er nu helemaal op. Zoals ik
in mijn vorige nieuwsbrief schreef was het laatste
onderwerp profetische gaven. Dat was echt een
mega gave en inspirerende week. We hebben
goed onderwijs gekregen vanuit het woord, maar
vooral ook heel veel uitdagende activatie. Zo
hebben we over iedereen in onze klas moeten
profeteren als voorbereiding op de conferenties
waar we zullen gaan dienen en onze outreaches.
Het is zoooo gaaf om te zien wanneer je dapper
genoeg bent op uit te stappen en intuned met
God, de woorden vanuit Zijn troon blijven
stromen. Zo gaaf! Dan wil je eigenlijk niet
stoppen. Het was bijzonder.

Nu zijn we met het "echte" werk begonnen, na healing van ons hart enz, voorbereiden op
ministry en alles wat daarbij komt kijken. We beginnen nog steeds iedere morgen met worship.
Heerlijk!

De afgelopen weken hebben we les gehad over de volgende onderwerpen; * *revival lifestyle *
*hoe geef je je getuigenis* * Je missie in het leven * *Heilige Geest * *profetische symbolen **
Hoe schrijf ik een preek met bijbehorende vaardigheden ** Weer een intensieve tijd,
uitdagend maar wel weer erg veel mogen leren en mogen oefenen. Zo moesten we bijv. 3
getuigenissen maken en 2 preken schrijven van min 20 min met een oproep voor bediening aan

het einde. Dit is allemaal om praktisch te
kunnen oefenen voor als we op outreach gaan
en voor als we terug "thuis" zijn.

Ook zijn onze outreach teams bekend en onze
locatie. We zullen naar Belize gaan in Centraal ‐
Amerika, in Juli pas maar vind het echt heel tof!
Vooral het feit dat ik gebeden had dat de
mensen hier waar ik een klik mee heb in mijn
team mochten zitten en tenminste 3 van mijn



top 5 gaan mee in mijn team. Zo gaaaaf! God is zo goed. Want ik weet dat we elkaar nodig gaan
hebben want het gaat een tijd van stretchen worden......maar dat komt nog.....

We hebben als outreach team samen ook
verschillende "duties". Zo gaan we nu iedere
dinsdag naar een ministry die zich inzet voor de dak
/thuisloze, verslaafde. Zo gaaf om te zien hoe de
leiders van deze bediening zo gepassioneerd zijn
voor deze mensen. Het geeft je een boost om ook
uit te reiken en Gods liefde te delen met deze
mensen op de straat. We leiden de worship, gaan
uit op straat om ze te bereiken met liefde, voor ze
te bidden, ze uit te nodigen voor koffie en een
hotdog. Echt heel bijzonder. Niet iets wat ik anders
snel zou doen.

Op donderdag gaan we naar het Huis van Gebed. En
mogen daar dienen. En dat is echt mijn favoriete
plek op aarde. Dus vind dat totaal geen moeite om daar te mogen zijn! Voor andere misschien
weer meer een uitdaging..

We hebben net een jeugdconferentie achter de rug; freshwind. Ik voelde me als een vis in het
water met al de jeugd rond me....zooooo gaaf te zien hoe zij zich uitstrekken voor de Koning.
Hem aanbidden. Echt een voorrecht om daar onderdeel van te mogen zijn. We hadden daar
praktische taken, voor mij betekende dat ik onderdeel van het medische team was in geval dat
nodig was, maar we hadden gebeden voor een saaie conferentie voor ons op medisch gebied
en gedurende de gehele conferentie, 3 dagen, is er niks gebeurd. Hoe gaaf!!!! Ik kon me dus
ook lekker focussen op God en tijdens de bedieningstijd uitdelen aan de jeugd om me heen.

Dankbaar; * ik ben dankbaar voor de volgende punten; * nieuwe vriendschappen *Alle
praktische mogelijkheden die we krijgen om onze gaven en talenten te oefenen * mijn
medestudenten, ze zijn zo bijzonder allemaal ! *God zo duidelijk spreekt tot mijn hart en dat ik
steeds dieper mag gaan * voor mensen die achter me staan zowel financieel als ook in gebed!

Gebedspunten; *Energie, dagen zijn heel intens dus vragen veel van onze energie. *Discipline
om alle opdrachten op tijd af te krijgen tussen alle bedrijven door *bescherming van mijn
outreach team als we de straat op gaan hier in Toronto *Mijn familie omdat ik van ze hou en
weet dat ze me missen

Thank you all for being part of my life! You are all special to me! Praying for you!


