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Hallo	  iedereen,	  

Hierbij	  weer	  een	  frisse	  en	  nieuwe	  nieuwsbrief.	  Er	  is	  alweer	  een	  maand	  voorbij......wat	  gaat	  de	  
tijd	  toch	  ontzettend	  snel	  zeg!	  ;-‐)	  en	  wat	  geniet	  ik	  enorm	  van	  alles	  wat	  God	  door	  me	  heen	  doet.	  	  

De	  afgelopen	  maand	  hebben	  we	  les	  gehad	  in	  de	  volgende	  thema's;	  *	  Geestelijke	  gave	  die	  we	  
hebben	  ontvangen,	  *	  het	  hart	  van	  een	  apostel,	  *	  autoriteit	  en	  
gezag;	  hoe	  hiermee	  om	  te	  gaan?	  *Identiteit,	  *	  de	  passie	  voor	  
gebed.	  Hele	  boeiende	  weken	  weer.	  God	  brengt	  me	  iedere	  
keer	  weer	  dieper	  en	  dat	  is	  zo	  mooi.....de	  dieper	  wij	  willen	  
gaan,	  de	  dieper	  Hij	  gaat	  met	  ons.	  Zo	  hebben	  we	  in	  de	  les	  over	  
identiteit	  gesproken	  over	  "labels"	  ......welk	  "	  label	  "	  draag	  je	  
(onbewust)	  doordat	  je	  door	  bepaalde	  omstandigheden	  bent	  
gegaan?	  En	  hoe	  reageren	  mensen	  hierop.	  Maar	  ook	  wat	  zegt	  
Jezus	  hiervoor	  in	  de	  plaatst.	  Zo	  was	  ik	  me	  er	  nooit	  bewust	  
van	  dat	  ik	  een	  "label"	  droeg	  met	  "afwijzing".	  Maar	  God	  liet	  
het	  me	  zien....Hij	  liet	  me	  zien	  dat	  dat	  begonnen	  was	  op	  de	  
basisschool	  in	  een	  bepaalde	  situatie.	  En	  zonder	  dat	  ik	  er	  erg	  
in	  had	  dus	  ook	  ging	  handelen	  soms	  naar	  dat	  label......	  ik	  

voelde	  me	  bijvoorbaat	  al	  afgewezen	  in	  bepaalde	  situaties	  zonder	  aanleiding.	  Zo	  liefdevol	  van	  
Papa	  dat	  Hij	  dat	  openbaart,	  wegneemt!	  Nu	  is	  mijn	  label;	  "geliefde	  dochter"	  Wat	  er	  ook	  gebeurd!	  
Dat	  is	  zo	  bemoedigend,	  zo	  goed	  en	  maakt	  dat	  ik	  anders	  reageer	  op	  bepaalde	  situaties.	  	  

Verder	  mochten	  we	  met	  Outreach	  team	  alvast	  een	  klein	  beetje	  sfeer	  proeven	  voor	  onze	  
outreach.	  Dus	  hadden	  we	  een	  mini	  -‐outreach	  in	  een	  weekend	  van	  vrijdag	  tm	  zondagmiddag.	  
We	  mochten	  dienen	  in	  een	  andere	  kerk	  van	  Catch	  the	  Fire	  in	  Scarborough.	  Half	  uurtje	  van	  hier.	  
We	  hadden	  de	  "mazzel"	  dat	  het	  een	  vooropgestelde	  	  conferentie	  was.	  Dus	  we	  hoefde	  zelf	  niet	  
te	  spreken	  deze	  keer.	  En	  dat	  was	  om	  eerlijk	  te	  zijn	  wel	  heel	  fijn.	  Want	  ik	  was	  best	  moe	  en	  dan	  is	  
het	  wel	  lekker	  dat	  je	  gewoon	  mee	  kan	  gaan	  met	  het	  vooropgestelde	  programma.	  We	  deden	  wel	  
de	  aanbidding	  leiden	  maar	  aanbidding	  is	  mijn	  passie	  dus	  dat	  was	  niet	  veel	  moeite.	  Ik	  hou	  ervan	  
om	  elke	  aangelegenheid	  aan	  te	  grijpen	  om	  Hem	  te	  aanbidden	  en	  als	  je	  daarin	  andere	  kan	  
meenemen.	  Hoe	  gaaf	  is	  dat?!?	  Dat	  is	  een	  geweldig	  voorrecht.	  En	  tijdens	  de	  bediening	  mochten	  
we	  de	  liefde	  van	  de	  Vader	  delen	  met	  de	  gemeenteleden	  door	  te	  bidden	  voor	  ze,	  over	  ze	  te	  
profeteren.	  



Zaterdagmiddag	  zijn	  we	  de	  straat	  opgegaan	  d.m.v	  treasurehunting.	  Als	  je	  niet	  weet	  wat	  dat	  is,	  
check	  even	  iemand	  die	  het	  wel	  weet	  of	  	  vraag	  me	  maar.....maar	  we	  hebben	  in	  ieder	  geval	  erg	  
bijzondere	  ontmoetingen	  gehad	  op	  straat	  met	  mensen!	  Verder	  hadden	  we	  een	  geweldige	  tijd	  
zaterdagavond	  met	  de	  jeugd	  van	  die	  kerk,	  kampvuur,	  samen	  God	  aanbidden,	  zoveel	  passie	  en	  
honger	  voor	  Hem	  dat	  ze	  hadden.	  Zo	  gaaf!	  Mijn	  nart	  voor	  de	  jeugd	  werd	  weer	  even	  gevoed,	  yes!	  
Ook	  hen	  mochten	  we	  bemoedigen	  d.m.v	  
profetische	  woorden.	  

Eigenlijk	  is	  er	  zoveel	  te	  vertellen,	  te	  delen	  over	  wat	  
er	  in	  een	  maand	  kan	  gebeuren	  dat	  het	  lastig	  is	  om	  
dit	  "even"	  in	  een	  nieuwsbrief	  te	  verwoorden.	  Maar	  
1	  ding	  wil	  ik	  nog	  wel	  even	  doen.	  Mijn	  geweldige	  
outreach	  team	  aan	  jullie	  laten	  zien	  en.......zal	  ik	  wat	  
verklappen......?	  Wij	  hebben	  het	  meest	  leuke,	  
gezelligste,	  lolligste	  outreach	  team	  van	  heel	  de	  
school.....	  	  

Lieve	  mensen	  als	  jullie	  meer	  willen	  weten,	  vragen	  
hebben	  of	  me	  gewoon	  willen	  bemoedigen	  mag	  dat	  
altijd	  natuurlijk.	  Mijn	  emailadres	  voor	  degene	  die	  
dat	  nog	  niet	  hebben;	  
mendy.vandenbrink@gmail.com.	  Maar	  je	  mag	  me	  ook	  altijd	  mailen	  als	  jezelf	  gebedspunten	  
hebt,	  getuigenissen.	  Ik	  vind	  het	  geweldig	  om	  te	  horen	  wat	  jullie	  bezig	  houd!	  	  

Dankbaar;	  *	  ik	  ben	  dankbaar	  voor	  de	  volgende	  punten;	  *Gods	  liefde	  gaat	  dieper	  en	  dieper	  *	  
Een	  super	  gaaf	  outreach	  team*	  mijn	  small	  group,	  we	  hebben	  echt	  een	  toffe	  meiden	  club,	  
vertrouwen	  in	  elkaar	  *	  Dat	  we	  een	  geweldige	  mini	  outreach	  mochten	  hebben*	  Dat	  ik	  alle	  
opdrachten	  op	  tijd	  heb	  afgekregen	  tussen	  de	  bedrijven	  door.	  *	  Dat	  God	  ons	  beschermt	  tijdens	  
de	  outreaches	  op	  straat.	  

Gebedspunten;	  *Gezondheid,	  er	  is	  het	  een	  en	  ander	  gaande	  maar	  wil	  geen	  details	  noemen.	  *	  
Voor	  de	  verandering	  van	  het	  weer,	  we	  hebben	  ook	  hier	  voorjaar	  /zomer	  nodig!	  *	  De	  uitdaging	  
om	  nooit	  alleen	  te	  zijn.	  *	  Voor	  wijsheid	  in	  alles	  wat	  we	  mogen	  doen.	  *	  Dat	  ondanks	  alle	  
vermoeidheid	  ik	  de	  lesstof	  nog	  steeds	  mag	  blijven	  opzuigen	  *	  en	  verder	  wil	  ik	  jullie	  aan	  blijven	  
moedigen	  te	  blijven	  bidden	  voor	  onze	  leiders	  van	  Capitol,	  politici,	  ministers	  etc...mensen	  die	  
hun	  hoofd	  boven	  het	  maaiveld	  uitsteken.	  Zo	  belangrijk	  dat	  we	  voor	  hen	  blijven	  bidden	  ;-‐)	  	  

De	  Here	  zegene	  u	  en	  behoede	  u;	  	  de	  Here	  doe	  zijn	  aangezicht	  over	  u	  lichten	  en	  zij	  u	  
genadig;	  	  de	  Here	  verheffe	  zijn	  aangezicht	  over	  u	  en	  geve	  u	  vrede.	  
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