Hallo Beauties!

Deze maand was een maand met een grote uitdaging; Dr. Brenda
was voor een week naar Amerika om haar familie te bezoeken. De
verantwoordelijkheid van de kliniek kwam dus op mij neer.....ik
had wel dokters naast me staan, maar het openen en sluiten van
de kliniek kwam op me neer alsmede ook het maken van de
beslissing om een patient wel of niet te transporteren naar een
ziekenhuis.....ik kan je zeggen dat ik soms wel even heb moeten
zweten......maar God is goed...hij helpt ons overal mee! Het
corrupte systeem hier maakt het wel moeilijk soms om
beslissingen te nemen. lk zal een voorbeeld geven wat ik bedoel;
We hadden een vrouw met een ontzettend laag HB (ijzergehalte in
het bloed). Ze had echt snel bloed nodig......gebeld naar de

dichtsbijzijnde kliniek en ja ze beloofde bloed. Ik had vervoer — < i
geregeld naar de die kliniek want ambulances hier zijn schaars en soms nog trager dan ander transport.
Aangekomen daar bleek er geen bloed te zijn, maar als we 80.000 shilling (ongeveer 20 euro) zouden
betalen zouden ze het wel ergens gaan kopen???? (Normaal moeten ze bloed GRATIS geven, maar dat
nog even ter zijde) Het voelde niet goed dat ze zomaar ergens bloed gingen kopen....Dus de volgende
dag zouden we naar een goede kliniek gaan met een aantal patienten, dus namen we deze patient mee.
Onderweg bleek haar HB nog verder te zakken en viel ze dus flauw......het werd een kwestie van leven of
dood.....aangekomen bij de desbetreffende kliniek zagen ze de toestand van de vrouw en waren bereid
bloed te geven, zij het wel dat we 160.000 shilling moesten betalen. Dat was het dubbele van hetgeen
de andere kliniek vroeg.....Als we niet zouden betalen zouden ze de vrouw aan haar lot over laten en zou
ze sterven......Phenora, de verpleegkundige die mee was belde me....wat moet ik doen.....tja daar waz
geen twijfel over...betaal maar..... Maar het maakte me zo boos, kwestie van leven of dood en de

corruptie / geld is belangrijker dan een mensenleven.lk had al helemaal in mijn hoofd wat ik zou gaan

quick to listen, slow to speak and slow to become
angry. Ja die kwam wel even binnen.....Het is niet
aan mij.....het is aan God.....maar tegen dit soort
dingen loop ik wel aan ;-)

In mijn nieuwsbrief van Maart schreef ik dat we
gebedenhadden voor een oven en yes inmiddels
hebben we hem gekocht :-) ow ja en ingewijd
natuurlijk! De 1e Elijah cakes zijn gebakken ....( zijn
cakejes met extra voedingsstoffen voor
ondervoede kids)




Verder had ik gebeden of ik naast het medische werk ook iets van discipelschap kon doen. Het medische
werk is namelijk echt heel afwisselend, uitdagend enz, maar ik ben ook een mensen mens en hou ervan
om relatie te leggen met anderen, samen de vragen van het leven te beantwoorden en te investeren in
andere hun levens omdat God zoveel te bieden heeft! Dus sinds deze maand heb ik nu 2 toffe tiener
meiden :-) om te discipelen en laat dat nu juist de leukste doelgroep zijn :-)

Daarnaast heb ik de afgelopen maand op dinsdag en donderdagen ook de bijbelstudies geleid voor de
vrouwen die uit dit dorp komen. En dat was echt zon enorme zegen en bemoediging. Zijn echt vrouwen
van geloof!!!! Kan ik soms echt nog veel van leren....... dus wie geeft nu wie studie? Whahaha we doen
het allemaal samen in Zijn Koninkrijk! Het is in ieder geval erg bemoedigend om iedere week
getuigenissen te mogen horen van de gebedsverhoringen die ze hebben mogen ervaren na het gebed op
de bijbelstudie; genezingen, voorzieningen in financien, dromen. God is zo goed en genadig! Echt een
voorrecht om hier te mogen dienen!

Zoals ik hierboven al even beschreef was deze maand een uitdaging wat de kliniek betreft. Voor het
eerst had ik te maken met een heel ernstig zieke jongen van 14 jaar. Ik zag in zijn ogen dat het een
kwestie van leven of dood was. Dus zo snel als we konden hebben we een infuus ingebracht en hem
overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, zijn infectiewaarden waren zo hoog, dat heb ik nog niet eerder
gezien bij een kind....... het enige wat je dan kan doen is bidden.....je voelt je dan zo machteloos....helaas
heeft hij het niet gered....mijn 1e sterfgeval van een kind tijdens mijn dienst hier......en dat komt toch
wel binnen.....

Gelukkig zijn er ook een heleboel happy moments......zo
heb ik het voorrecht om iedere morgen ook even naar de
school te mogen gaan om te zien of alles goed gaat en of
ze nog iets nodig hebben daar. Vaak zie ik dan deze
schitterende gezichtjes en that makes me smile! Ze zijn
allemaal zo speciaal! Zo bijzonder mooi gemaakt door
onze lieve Heer.

Dankbaar; In mijn vorige nieuwsbrief vroeg ik jullie te

bidden voor de bouw en de voorzieningen voor het
gebouw bij Lake Victoria voor de wezen daar ...en yes,
God heeft rijkelijk voorzien....naast het feit dat ze nu een
mooi gebouw neer kunnen zetten, is er extra geld om ook
nieuwe en goede toiletvoorzieningen te maken. Fotos van

hoe dat er nu uitziet zal ik besparen ;-) Maar we dienen
een groot en voorzienend God! * Ik dank God dat we
tot op heden nog steeds niemand met een slangenbeet hebben gehad. * vele gebedspunten waarvan
ik verhoring heb gezien of gehoord!!!

Gebedspunten; * Graag blijven bidden voor onze gezondheid, het blijft een punt van struggeling binnen

het team. Maar onze God is in control! *We hebben een school in Busia die wij sponsoren en deze is



vorige week verwoest door een brand, prijs de Heer dat er niemand gewond is geraakt, maar bid mee
voor een spoedige wederopbouw van de school alsmede ook voorziening in financieen voor
wederopbouw van de school. * We hebben iedere zaterdag een geweldige Esangalo, maar het
ontbreekt ons de laatste tijd wat aan teachers voor de geweldige klassen. Voor God is niks onmogelijk
en Hij geet ons genade iedere zaterdag maar bid graag mee dat de juiste mensen mogen opstaan.

Tot slot nog Rom 8:28 --> Een ding weten wij; voor wie Hem lief hebben laat God alles meewerken
voor hun best wil, want Hij heeft een plan met hen (het boek) Laat het een bemoediging zijn!! Love
jullie allemaal en bid ook voor julle!



