
Hallo lieve mensen, 

Bij deze weer een berichtje van mij. Ik kan met een oprecht 

hart zeggen dat ik geniet!! God is zo geweldig goed voor ons! 

His love never fails and thats so true! Met Hem is alles 

mogelijk. De afgelopen tijd heb ik echt matt 7:7 mogen 

ervaren ; ask and it will be given to you, seek and you will 

find, knock and the door will be opened to you. Echt een bemoediging.  

Om een indruk te geven wat we de afgelopen tijd weer hebben mogen doen zal ik een aantal dingen 

met jullie delen; 

Iedere zaterdag hebben we Esangalo, 1500 tot 2000 kids komen dan uit de omliggende dorpen om hier 

Esangalo te hebben.  Esangalo betekend uitbundige vreugde. Ze komen soms van heel ver lopen, andere 

hebben het geluk dat ze een fiets hebben. De kids hebben eerst een tijd van worship met elkaar. En dat 

is zo cool om al die kids te zien gaan voor 1 doel; Jezus. Kippevel momenten zijn dat..... daarna gaan ze 

naar hun eigen "klas" (dat betekend een plek onder een palmboom, of andere schaduw plek)  waar ze 

onderwijs krijgen uit de bijbel en een lied aanleren. Daarna krijgen ze een maaltijd aangeboden. En 

geloof me, dit verloopt allemaal gestructureerd!!!! Vaak ben ik dan praktisch bezig; borden en kopjes 

afwassen, eten serveren en natuurlijk heel veel knuffelen met deze kids :-) Ze zijn zo geweldig! Natuurlijk 

mag ook het medische stuk daar niet ontbreken dus zie ik ook heel veel kids met wonden aan de voeten. 

Sommige zijn echt flink geinfecteerd. Ze dragen hier echt slecht schoeisel of GEEN.  Sommige kids 

hebben niet echt een wond of iets anders medisch, maar komen meer gewoon om een dikke knuffel, 

wat liefde, een aai over de bol, dat is immers ook enorm waardevol. 

26 januari hadden we een antenantal seminar day. 

We hadden 60zwangere vrouwen verwacht, maar er 

kwamen er meer dan 100!!!! Ze kregen de hele dag 

onderwijs over het verloop van een zwangerschap, 

symptomen waar je op moet letten, borstvoeding 

en natuurlijk ook een goede gezonde maaltijd. Zo 

mooi om te zien dat er weer meer dan 100 nieuwe 

kleine 

wondertjes klaar 

zijn om op deze 

wereld te komen. 

Ook konden we 

een paar echo's doen en ik heb voor het eerst een tweeling gezien op 

de echo. Speciaal was dat. Hier in Afrika schijnt dat heel vaak voor te 

komen omdat ze vaak net na hun bevalling alweer opnieuw zwanger 

zijn en dan is het hormoonstelstel blijkbaar zo in de war dat er vaker 

tweelingen voorkomen......... 



Bedankt voor jullie gebed voor de medical outreach naar Lake Victoria. We hebben een geweldig 

bemoedigende tijd gehad. Samen met het team hebben we vele patienten mogen zien en de liefde van 

God kunnen uitdelen......echt ongelooflijk hoeveel liefde ik voor deze mensen allemaal heb. Het was 

daar verder niet altijd even makkelijk, het had namelijk veel geregend en was dus erg modderig. Je moet 

je voorstellen dat wij kampeerde he, en geen douche en normaal toilet haddden. Dus je voeten zijn 

totaal vies, je hebt mensen met allerlei huidaandoeningen behandeld en je kan je dus niet goed 

douchen......maar dat is oke....we hebben ondanks alles ons enorm gezegend gevoelt en des te meer 

maar besef je hoe goed wij het eigenlijk hebben in ons landje. 

Verder ben ik dankbaar dat ik mijn rol in de medische kliniek steeds beter kan vinden. Ik kan mijn 

westerse manier van denken steeds beter combineren met de Afrikaanse. Merk dat we van elkaar 

kunnen leren en dat hun ook open staan om nieuwe dingen te leren, dus dat is geweldig!  

Dankbaar voor;  *Het feit dat ik mijn plekje echt gevonden heb :-) *Dat de medische outreach naar Lake 

Vicoria goed is verlopen en God ons echt heeft beschermd. 

* God nog steeds wonderen doet iedere dag opnieuw* De 

mensen die achter me staan in wat voor vorm dan ook! 

(Gebed, bemoedigingen, financieel) 

Gebedspunten: *18 Februari zijn er hier belangrijke 

verkiezingen in de hoofdstad Kampala. De ambassade 

waarschuwt voor evt rellen en adviseert om vooral niet rond 

te gaan reizen vanwege mogelijke dreiging. Wij zijn 

totaal niet bang want laten ons leiden door God en  niet 

door angst. Angst is immers een slechte raadgever....toch 

moeten wij verstandig zijn....mocht er dus een soort 

van "oorlog / rel " uitbreken en er dreiging zijn hebben wij 

een nood plan om uit het land de gaan, mogelijk richting 

Kenia. Maar ik ga er niet vanuit dat dit nodig is!!! Toch 

is het goed om dit mee te nemen in gebed; voor rust en 

vrede rond die dagen en bescherming. 

*Wat hier ook nog, helaas, veel voor komt en we onlangs weer mee geconfronteerd werden is het 

ontvoeren van kinderen voor allerlei doeleinden. Bid aub mee voor bescherming over hun levens! En dat 

ze niet zomaar met vreemden mee zullen gaan..... 

*Bescherming voor ons allemaal voor slangenbeten. Er zijn op dit moment redelijk wat giftige slangen 

op ons terrein. Vooral voor spelende kinderen kan dit een bedreiging zijn. 

Bedankt voor jullie gebed. Ik bid ook voor jullie! En wil daarom ook de volgende tekst meegeven; Jer 

32;27; Im the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?  

Er zijn nog steeds mensen die vragen hoe ze mij kunnen supporten....dus bij deze nog een keer de gegevens. Je kan je gift over 

maken op: NL11ABNA0442420757 tnv Capitol Terneuzen ovv gift Mendy. Zij zorgen dan dat het bij mij terecht komt ;-) 


