Hallo lieve mensen,

Bij deze wil ik jullie allemaal laten weten dat ik veilig ben aangekomen in Oeganda.

Het was een goede vlucht en het mooiste van allemaal was dat dat ik tijdens die vlucht met
Jessica in het vliegtuig bleek te zitten. Ik wist dit niet van haar. Jessica werkt fulltime hier
with Helping Hands Ministry. We hebben de 1e nacht dus samen doorgebracht in Kampala in
een soort hostel en zijn de volgende dag afgereist naar "Bussia". Het was echt een zegen om
samen met haar te zijn zodat we ook nog wat boodschappen konden doen onderweg........ het is
"maar" 5 uur rijden vanaf Kampala dus dat valt best mee toch ;-) Het was geweldig hoe ik
begroet werd in mijn Afrikaanse "familie"!!!! Ze jubelde en riepen: "welcome home". Dat
voelde echt als een warme deken!

De le dagen zijn voorbij. Het is een week waarin ik eerst mag "landen", mag wennen aan de
cultuur en aan de warmte......alhoewel het zondag behoorlijk stormde, de spullen door de lucht
vlogen en het best even koud was (20 graden) whahaha.

Ik geniet van de mensen hier en zoveel van Zijn liefde die Hij door mij heen geeft voor de
mensen hier. Ik voel me echt enorm gezegend!

De medische kliniek is af en hij draait! Echt super gaaf om te zien hoe God door gaat met het
werken aan zijn Koninkrijk! Het is voor mij echter nog een beetje zoeken hoe ik hier het beste
tot mijn recht kan komen omdat ze in de Afrikaanse cultuur net iets anders denken en werken
dan dat wij in Europa / Amerika gewend zijn.

Zaterdag t/m maandag zullen we gaan kamperen en een medische outreach houden in een
dorpje in de bush.... erg excited dus.....vooral dat ik onder de open hemel ga slapen....(ja ja
MET muskietennet)

Ben dankbaar voor de volgende dingen;

- Dat ik veilig ben aangekomen

- Dat ik niet alleen hoefde te reizen naar "huis"

- Dat ik voor nu een Visum heb voor 3 maanden

- Dat ik tot op heden nog geen enkele muggebeet heb en mensen die me goed kennen weten
dat dat echt heel bijzonder is ;-)

Mijn gebedspunten;

- Dat ik mijn plekje / rol in het team helder mag gaan krijgen.

- Dat de komende outreach in de bush , God op een zeer bijzondere manier mag gaan werken.
Maar ook voor bescherming voor het team en mij.

Dank jullie wel allemaal voor jullie support in wat voor vorm dan ook!!! Jullie zijn stuk voor
stuk geweldig. En weet dat als God iets tot je hart spreekt Hij het zeker mogelijk maakt al is

het soms een kwestie van geduld hebben en gehoorzaam zijn.

Groetjes Mendy



