
Datum: 29-09-2015 

Hi lieve mensen, 

Sommige van jullie weten dat ik in November voor 4 weken in Oeganda ben geweest. Ik wist 

toen dat het een levensveranderende reis zou zijn. En dat is het ook zeker geworden!  God 

heeft mijn hart bewogen voor de mensen daar. Ik voel me één met de mensen, de cultuur, het 

land. Het is moeilijk te omschrijven wat het gevoel is......maar het levert in ieder geval grote 

heimwee op!! 

Daarom is het afgelopen jaar een tijd van voorbereiding geweest. Ik heb alles opgegeven; 

mijn baan, huis, paard. Maar het voelt goed te mogen gaan!!!! Yes, i surrender all to Him. Dat 

is wel iets wat bij mij is gaan leven. Ik zal voor nu terug gaan van 14 januari 2016 t/m 18 

augustus 2016.Ik zal mij vooral bezig houden met het medische werk daar: 

 

- werken in de medische kliniek.  

- medische outreaches 

- voorlichting op scholen 

Verder zal ik betrokken zijn bij het evangelisatie werk  

wat daar ook vanuit de kerk word georganiseerd en het  

kinder- en tienerwerk.  

 

Het totaal plaatje wat ik ooit in me hoofd had van mijn  

toekomst. Dat zie ik daar! God is echt ontzagwekkend! 

Ik zal voordat ik vertrek nog een nieuwsbrief maken,  

maar omdat veel mensen al vragen hoe en wat dacht ik, ik stuur even een mailtje! Jullie zijn 

echt geweldige mensen, stuk voor stuk!!! 

Voor meer info over de stichting waarvoor ik ga: Helping Hands Foreign Mission 

Mocht je het op je hart krijgen om me te sponsoren mag dat via de kerk. 

Je kunt het bedrag dan overmaken op NL11ABNA0442420757 tnv Capitol Terneuzen ovv 

Mendy. 

Zij zorgen dat het dan bij mij terecht komt. 

Heel veel zegen! En denk nooit te klein over wat God kan doen!! 

Liefs, Mendy van den Brink 

 

 

https://helpinghandsmissions.org/uganda/

