el Newsflash Newstlash

Het is weer tijd voor en update. Een update die ik schrijf vanuit een plek waar

ik altijd al van droomde om te zijn, maar nu werkelijk ben; IHOP Kansis City.
Een update over mijn nieuwe plannen. En wat voor sommige geen surprise
zal zijn; ik zal ook het komende seizoen in Canada verblijven, niet direct in

Toronto, maar daarover meer in deze nieuwsbrief.

Einde school

De tijd gaat zo snel, ik
herinner me nog de 1e weken
of les waarin ik schreef over
de lessen over Genesis,
Psalmen. Inmiddels zit de
they will have an school er alweer op. Zoveel
abundance. nieuwe inzichten weer,

zoveel dieper in het woord,
Matthew 25:29 NIV PRt gedacht dat ik dat

For whoever has will
be given more, and
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nog eens echt leuk zou gaan vinden. God heeft me echt uitgedaagd om dieper
te gaan met zhem, dieper in de waarheid, de bijbel. Wat voorheen een grote
stretch was voor me, zie ik nu als een uitdaging en erg belangrijk voor de tijd
waarin we nu leven.

Vriendschappen

Zoals ik al in mijn eerdere nieuwsbrief schreef, onze weken waren erg intens
en zo goed. Ik ben enorm dankbaar voor alles waarin ik heb mogen leren en
groeien en bloeien in mijn thuis gemeente, Capitol Family centre. En ben erg
dankbaar dat ze me altijd hebben gezegend in alles wat ik heb ondernomen in
mijn walk. Deze tijd hier in Toronto, werkend met Catch the Fire heb ik nog
meer mogen groeien en bloeien. Nog diepere genezing in mijn hart, nog meer
vrijheid mogen ervaren in wie ik ben! Ik zie echt de hand van God hier. Ik ben
onwijs dankbaar voor de geweldige vriendschappen die hier zijn ontstaan. God
weet precies wat we nodig hebben. En vrienden die ons accountabel houden
zijn 000000 belangrijk, onmisbaar als we willen groeien en bloeien in ons
leven! Ik geniet echt met volle teugen en ben enorm DANKBAAR voor deze
"upgrade" in mijn leven.



Kansis City ipv Israel?

Eerder beschreef ik dat ik de mogelijkheid had om naar Israel te gaan op
outreach, maar uiteindelijk had ik besloten dit NIET te doen. Ik had het idee
dat het niet de timing is voor nu. Dus in plaats daarvan ben ik nu ik dit schrijf,
8 dagen in Kansis City, om te ontvangen, te genieten van Zijn
tegenwoordigheid. Het is zowiezo een te gekke roadtrip, met 3 vriendinnen en
een te gekke, nieuwe gehuurde auto, voor de guys; een Dodge Charger van
april 2018. Vette nieuwe bak en een grappig verhaal hoe God ons altijd
upgrades geeft; We hadden namelijk een kleinere auto gehuurd. Maar op de
dag dat we vertrokken bleek die auto "kwijt te zijn" vuuhhhmm? Werkelijk?
Dacht dat dat alleen in Afrika gebeurde ha ha, dus kregen we deze vette
upgrade! Dan weet je weer hoe geliefd je bent bij Papa. Hij geeft om elk
detail ;-)

De toekomst

Ja, de toekomst. Voor sommige zal het geen shock zijn dat Canada, de mensen
hier, mijn hart gestolen hebben. Ik had dit nooit gedacht toen ik hier 1 1/5 jaar
geleden in geloof naar toe kwam. Maar ik heb de geweldige mogelijkheid om
met Patricia Bootsma en familie mee te verhuizen naar Ottawa. (4 uur ten
Noorden van Toronto) Daar is het Nationaal van huis van gebed. Ik zal daar
"on staff" gaan. Wat houdt dat in? Ik zal house of prayer sets gaan leiden en
intercession zoals ik ook gewend was hier in Toronto. Maar naast dat hebben
zij ook een house of prayer school waarin ik een soort van kringleider (SGL)
zal zijn voor studenten die hier komen om de 3- maanden school te volgen.
Verder zal ik outreaches organiseren en de studenten meenemen in treausre
hunting. 1 van mijn passies. Souls souls en souls.....tijd om de oogst binnen te
halen, maar ook om andere hier enthousiast voor te maken en te trainen zodat
ze nog beter worden dan ik!

Ik kom eind Augustus voor een een maandje naar Nederland en zal daarna
weer terug gaan. In deze maand wil ik zoveel connecten met jullie allemaal.
Ben er klaar voor. :-) Verder zal ik ook nog weer wat gaan werken. Deze stap
om terug te gaan is een enorme stap in geloof, ook financieel, maar ik geloof
echt dat ik dit moet doen en dat God zal voorzien in alles wat ik nodig heb.



Dankpunten

Dat ik Gods stem zo sterk hoor in alle beslissingen die ik maak.

En dat ik alleen Zijn wil doe. Ik heb helemaal niet meer echt de
neiging om mensen te pleasen. En kan hierin ook goed mijn grenzen
aangeven.

Dat ik enorm veel genade mocht ontvangen voor mijn kamergenoten.
Maar ook erg dankbaar dat ik nu mijn eigen plekje heb in mijn
"canadian home"

Voor alle nieuwe vriendschappen hier.

Gebedspunten

Voor een veilige terugreis naar Nederland en dat ik geen jetlag zal
hebben.

Dat ik mijn tijd thuis wijs zal besteden.

Dat er altijd voldoende financieen zullen zijn en dat ik me daar geen
zorgen over zal gaan maken.

Dank jullie wel allemaal voor jullie trouwe support in welke vorm dan
ook! Moge God jullie zegenen, geestelijk, financieel en met een super
goede gezondheid.

Tot snel,

Tot slot; mocht je het op je hart krijgen om mij financieel te steunen kan en
mag dat altijd via Capitol Terneuzen, NL11ABNA 0442 4207 57 ovv gift
Mendy zij zorgen dat het dan bij mij komt. (Belasting aftrekbaar)




